" Protestantse gemeente
W Onder de Wieken

Zondag 23 november 2025
Kleur: Groen

Gedachtenis van de namen

Eeuwigheidszondag

waarin de namen genoemd worden van gemeenteleden
van de Protestantse gemeente te Hoek en
de Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil
die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.



Orde van dienst

Thema: Naar het licht - van herinnering naar hoop
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Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Dienst van de Voorbereiding

De kaars voor de Kinderkring en de Vredeskaars worden aangestoken

Intochtslied: ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’
Lied 90a: 1,2 en 6 (zo mogelijk staande)

Bemoediging, Groet en Drempelgebed

V: Genade en vrede, van God de Vader,
door Jezus Zijn Zoon, Immanuél,

A: Hij woont met Zijn Geest in ons.
V: Wat er ook gebeurt, in voorspoed en bij tegenslag,
A: ons leven is geborgen in de handen van de Heer,
de Schepper van hemel en aarde;
V: van wiens liefde niets of niemand ons ooit zal kunnen scheiden.
A: Amen.

(daarna gaan allen zitten)
Inleiding bij deze dienst

Zingen: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Lied 221: 1

Kyriegebed



Zingen: ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’
Lied 727: 1, 2,4 en10

Dienst van het woord
Gebed van de zondag

Voor de kinderen:  ‘Nieuw Jeruzalem’
Tekst: Alianna Dijkstra Muziek: Marcel Zimmer
Nederland Zingt — Kinderkoor ‘Jong Holland’

Als er kinderen zijn, is er kinderkring voor alle kinderen van groep 1 t/m 8

Lezing uit de Profeten Jesaja 60:19 — 22 Lector: Ko Dieleman

Zingen: ‘God enkel licht’
Uit: Hemelhoog 176: 1,2 en 5

God enkel licht,

wiens aangezicht

zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,

ziet hoe wij zijn

vervallen aan het duister.

Der sterren pracht

is voor Hem nacht,

hoe hel zij schittren mogen;
en wij, bevlekt,

met schuld bedekt,

wat zijn wij in zijn ogen?

God onze Heer,

wil tot uw eer

Ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij

Hem, waarlijk vrij,

volgen in goed werken.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 21:1 -7

Zingen: ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’
Meezingen met Nederland Zingt - locatie St. Joriskerk in Amersfoort — lied 766



Overdenking

Muziek: Adagio in g mineur van Albinoni
gespeeld door Adri-Anne Biesheuvel en Joke de Putter

Gedachtenis van de namen

Inleidende woorden op de gedachtenis

Omdat God ons bij onze naam noemt en die voor altijd verbindt met zijn eigen Naam
is het goed om deze zondag, de namen te noemen en gedenken van hen die in
het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

Er zal telkens een naam worden genoemd waarna iemand uit de familie-,

vriendenkring, of de dienstdoend diaken, een gedachteniskaars aansteekt
aan de Paaskaars. Vervolgens wordt het steentje overhandigd.

Wij gedenken:

1 januari Clara Elisabeth Haak-van Hoeve 94 jaar
18 januari Johanna Lambertha Verhelst-Haneveld 83 jaar
21 januari Jan Anthonie van der Maale 85 jaar
28 januari Adriana Suzanna Verhelst-Verpoorte 94 jaar
31 januari Paulus van der Lingen 77 jaar
17 maart Karel van Driel 82 jaar
20 maart Yvonne Vermeulen 62 jaar
28 april Anke van der Leun-Wijland 69 jaar
5 mei Pieter Izaak de Fouw 82 jaar
11 mei Francois Reinier Moerman 73 jaar

16 mei Catharina Cornelia Mol-Tollenaar 77 jaar



26 mei

1 juni

7 juni

13 juni

29 juli

17 september
18 oktober

20 oktober

Jacomina Maria de Kraker-de Bruijn
Thomas Stanley Wilson

Liliane Denise van der Kruit-Verhaeghe
Cornelis Jan Jansen

Mieke Caproni

Arie Buyze

Levinus Pieter de Blaeij

Adriana Platteeuw-de Kraker

66 jaar
80 jaar
77 jaar
79 jaar
72 jaar
85 jaar
92 jaar

93 jaar

Een twintigste kaars wordt aangestoken, ter gedachtenis aan mensen of situaties
waarmee we ons verbonden voelen maar hier niet met name genoemd zijn.

Aansluitend is er, voor ieder die dat wil, de mogelijkheid om naar voren te komen
en aan de Paaskaars een kaarsje aan te steken, in verbondenheid met mensen
of situaties waarmee we ons in dit uur verbonden voelen maar hier niet met name

genoemd zijn.

Zingen: Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Als alle kaarsjes branden:

Zingen: ‘Zijraken niet vergeten’
Tekst Arie van der Maas, naar een lied van Willem Barnard

Melodie: ‘Soms groet een licht van vreugde’

Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan
tot U, want in Uw liefde bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn geborgen in Uw barmhartigheid,

ook op de weg naar morgen draagt hen Uw eeuwigheid.
Wil zo ook ons doen weten hoe Gij ons voor wil gaan,

als wij in 't donker tasten naar licht in ons bestaan.
Berg ons ook in Uw liefde, Gij trooster die bevrijdt,
laat ons zo bij U schuilen in tijd en eeuwigheid.

5

Lied 598 (herhalend)

Lied 910.



Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven
bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland — Pastoraat

Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is
meeleven met elkaar, aandacht en zorg geven aan de ander.
Zowel aan mensen binnen als buiten de kerk.

Bij momenten van rouw en gedachtenis biedt de kerk ruimte aan
gemeenteleden, maar ook aan wijk- en dorpsbewoners, om stil
te staan bij hun verdriet.

Dan wordt de kerk een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Gebeden - dankgebed - voorbeden — stilgebed - Onze Vader

Slotlied: ‘Er is een land van louter licht’
Lied 753: 1,3 en 6 (zo mogelijk staande)

Heenzending en Zegen

beantwoord met: ‘Zegen ons Algoede’
Lied 415:1,2en 3

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat

Aansluitend is iedereen van harte welkom
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris



Wie naar aanleiding van deze dienst of om andere redenen
graag contact zou willen met iemand van de kerk, kan contact opnemen met
met mw. Ada Dieleman, tel. 06-10629899, e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl



Zie me, zoek me,
vind me.

Draag me in je kleren,
waar je ook gaat.
Spreek over de dagen
toen we nog
adem te koop hadden
en onze gedachten vrolijk
als vlinders
van morgen naar avond
fladderden.

Ook al moest ik gaan,
laat dit het laatste zijn
dat je mij zou begraven
door verder te zwijgen
als dood.

Liever wil ik
lachend en wuivend
nog in je gedachten staan.
En daarom, noem me.
Haal me erbij
in grote en kleine verhalen.
Hou me springlevend
in beeld en in woord.

Laat toch de liefde
nog zingen.
In alle gebaren
van haar gedenken
besta ik voort.

Kris Gelaude



